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«TÜRKİYENİN İDARE ŞEKLİNE DEMOKRASİ DENEMEZ» 
Köylüler, ağa'nın oy verdiği partiye artık biz oy vermiyeceğiz, diyorlar 


(Deviei hastanesinde, parasiz 
hastaya bakmiyan doktorlar vary 


TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ YAVUZELİ İLÇESİNDE UMUT VERİCİ İLGİ GÖRDÜ 


Çarşamba günleri çıkar 


Gaziantep'in yıllanmış 


UÇ 


SARAPLARI 
25 Kuruş 


Bulgaristan”ı 


Gemi 
gelen bir yazarımız, oradaki ya 


şayış ve çalışma 


rılarına uğramıştır. Çünkü 


sağcılara göre demirperde arkası 
ketlerinden herhangi birini herhangi bir 
sebeple överseniz, komünistlik propagan 
dası yapmış olursunuz. Atatürk'ün gazete 
sinde bundan nerede ise kırk . yıl... önce: 
«Yeni Rusya» röportajlarını yazdığım va 
kit benim de başıma geldi idi. 
bir kaç yıl içinde ille de çökeceğini söyle 
dikleri komünist Rusya'nın bugünkü ileri 
liğe varabileceğini söylemekle ben 


SU İŞLETMESİNDE YOLSUZLUK 


şebeke Şefi, bir miktar boru ve tahtayı yuttu 


Belediye su işletmesinde şebeke şefi olarak 


şartlarının 
bahsetmesi üzerine budala sağcıların saldı 


görüp 
iyiliğinden 


bizim budala 
memle 


Herkesin 


haklı 


geçtiğimiz haftanın başında son verilmiştir. 
Şebeke Şefi Ahmet Ozan'ın, miktarı açıklanmıyan 


su borularıyla kalasları bir işçinin evine depo 


ettiği 


ve söz konusu evden parça parça alarak ortadan kal- 


İŞTE BÖYLE 
OLMALI Kİ 


İki yıl önceSABAH gaze 
tesinde Savcı yardimciların- 
dan birinin türlü çeşit kaçak 
çılarla uğraşan Çiller Şirketi 
kurucularıyla kolkola gezdiği 
âlemler yaptığı yazılmıştı. 
O zaman söz konusu yazıyı 
yazanlar sorguya çekilmişler 
ve «ispat edin» demişlerdi. 


İki yıl geçti. Bekliyenle 
rin bir kısmı belâlarını bul 
du. Diğerleri de meyvlâlarına 
kavuştular. Bir cinayetin per 
de arkası aralanınca Faruk 
Şevket ve Hüseyin Çil kar 
deşlerin oteşvikçi oldukları 


Devamı 4 de 


dırdığı ileri sürülmektedir. 

Yapılan ihbar üzerine 

işçinin evine baskına gidil 

miş, boru ve kalasların bir 
(Devami 4 de) 


LİLLE 


TAŞLAMA 


İŞÇİLERE LOLO 


Belediye işçi ücretlerini ver 
memiş. Veremez ya... Soygun var 
Belediyede. Başkan alır 3500 lira. 
Başkan yardımcısı alır ondan bir 
az az. Meclis üyeleri alır her o- 
turum için 75'er lira «huzur hak 
kıl» Yalnız iki mühendisin günlü 
ğü 190 liradır. Üstelik yoklukları 
da vardır. Bâzı memurları 'da ka 
tarsan sırça köşke kapılanlar say 
makla bitmez.) 

Asıl belediyenin yükünü çeken 
işçilere gelince, para yerine lolo 
çekilir elbet. 

BABIŞ 
annn 


gerek 


çıktım. Bizim sağ aptalları şunun farkında 
değildirler:Rusya Çar Rusyası iken de bol 
şevik Rusyası iken de şu küçük ve müte 
vazi Bulgaristan kırallık iken de peyk i- 
ken de, Batı medeniyet dünyası içinde i- 
diler ve içindeler. Bizler, hâlâ, dörtte üç 
Batı dünyası dışındayız. Liberal sistem mi 
sosyalist veya komünist sistem mi 
iyidir, bu yolda kıyaslamalı bir tenkid an 
cak. Batı medeniyet dünyası içindeki mem 
leketler, meselâ Doğu ve Batı 
‘Rusya ve İsveç arasında yapılabilir. Batı 
Dünyası içindeki her sistem, Batı dünyası 
dişındaki her sistemden üstündür. 


daha 


Almanya, 
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görevli bulunan Ahmet Ozan'ın işine 


BARIŞSEVER BAŞKAN KENNEDY DEMİŞTİ Kİ: 
Her akşam 17 milyon vatandaş 


yatağına aç olarak girmektedir 
JOHNSON'UN SERVETİ 3 BUÇUK MİLYAR LİRA 


. herşeyin 
ama herşeyin yolun 
da olduğuna; herşeyin iyi 
ve güzel olduguna inanan 
lar aldanırlar. Amerika'da 
binlerce milyoner varsa, 
milyonlarcada aç vardır. 4 
buçuk milyon işsiz vardır. 
Bu işsiz sayısı eksilmez; 
daima artar. Amerikan Hü 
kümetleri, işsizler ayaklan 
masın diye her birine 100 
dolar, yani 1000 Türk lira 
sı haraç verir. Amerika 
böyle bir Amerikadır. 
Irkçıların, soyguncula 
rın sömürücülerin tertibiy 
le öldürülenBarışsever Ken 
(Devamı 4 de) 


yi İşçi Partisi'nin 
MARA 

Se nin Yavuzeli ve Araban 

$ ilçe ķongreleri pazar günü 

n eyine yapıldı. Kongrelere Gazian 


tep'ten 15 kişilik bir partili 
grupu katıldı. Yavuzeli ilçe 
kongresinde birer konuşma 
yapan TİP İl Başkanı Ahmet | $ 
Top ile yönetim kurulundan 
doktor Saib Atay, bugünkü 
bozuk düzen devam ettikçe 
Türkiye'nin hiçbir dâvasının 
halledilemiyeceğini belirtti 
ler. 
AHMET TOP'un SÖZLERİ 
Yavuzelinde bir' lokanta 


BÜYÜK KİŞİ LUMUMBA 
Kaatiller ülkesi : 


da toplanan © kongrede bir arzan filmlerinde adi 
grup halk ta bulunmuştur.Çe RE nı sık sık duyduğu 
şitli konularda sual soran Ge ya 

köylülerden biri şöyle de- dei attika RE A 
miştir: büyük bir ülke var:KONGO. 


Bir iki yıl öncesine ka 
dar Avrupa'lıların insafsızca 
sömürdükleri KONGO, bir 
türlü huzura kavuşamamıştır. 


«Ağa'nın oy verdiği par 
tiye artık biz oy. vermiyece 
ğiz. 1946'dan beri politikacı 


lar bizi aldattılar. Toprak, 3 k 
hastane, yol, su, refah isti Kongo şeklen bağımsızlığa. 
yoruz.» kavuşmakla birlikte askerleri 

Bundan sonra konuşan mi çekmeyen Belçika'nın bas 


kısı altında bir türlü kalkın 
ma hareketlerine girişeme 
miştir. Bir yandan da Ame 
rikalılar Kongo'yu ele geçi 
rip Afrika'da esaslı bir kont 


TİP İl Başkanı, partiye ağalar 
(Devamı 4 de) 


rol merkezi bulmaya çalış 
maktadırlar. o Batılıların bu 
oyunlarını bozmak amacıyla 


Afrikalı yurtseverlerden LU- 
(Devamı 4 de) 


— DOSDOĞRU 
A çocuk... diyorlar! 


GÜNER SAMLI 


—Bu ülkede yolsuzluk, nüfus ticareti, kaçakçılık, 
soygun, var diyorum. 

- —A çocuk... diyorlar, dünyanın her tarafında yol- 
suzluk da, nüfus ticareti de, kaçakçılık da, sovgun da 
vardır! ' 


* 
* * A 
 —Bu ülkede gelir vergisiyle yükümlü olan tüccar 
sınıfı yılda üç milyar vergi kaçırıyor; düşük fiyatla 
mal ihraç edip dış bankalara şu kadar milyon lira 
para yatırıyor, Avrupa'nın işret âlemlerinde göbek atı 


(Devamı 4 de) 


DEDE DE 


NOTLAR 
NOTLAR 


DOC DOCX 


©, 


p iğ boyunca hiç bir devlet adamı, ülkemiz 


de insan sevgisi yasaktır, hırsızlık ve yalan 
söyleme özgürlüğü vardır, kurnaz becerikli va 
tandaşların kardaşlık numaraları arkasındaki ka 
ranlık düşünceleri hükümetimizce desteklenecek 
geçmişin derinliklerinden çıkarabildiğimiz marta 
vallar, açlık içinde inleyen yurttaşlarımıza bir 
«deva» gibi sunulacaktır; bu avuntuya halk yı 
ğınlarının inanması bir zorunluluktur; sözlerimi 
zin doğruluğundan kuşkulananlar, çağımızın 
çamur modasına uygun olarak ceza görürler; 
yurdaşlar arasındaki ilişkiler değişmez bir ya 
sadır; sizi bekleyen sonucu bilmeniz, gelenek 
sel ödevlerinizi yapmanıza engel olmamalı; 
dememiştir. Ama bu güne kadar bir çok hü 
kümetler,açık-kapalı tutumlarıyla,yukarda say 
dığımız ve sayamadığımız kötülüklerin en iğ 
renç örneklerini verdiler. Kendi 
çıkarları adına kanunlar 
uyguladılar. Kurdukları dolapların 
uzatmak için çeşitli düzenler -daha 
düzensizlikler- uydurmak gereğini 


çevrelerinin 
yaptılar. Kararlar 

süresini 

doğrusu 
duydular. 
Memleketimizde henüz serpilmekte olan 
ticaret esnafı ile sanayi çevrelerini toprak ağa 
larınıda aralarına alarak tek bir toplum katı 
yarattıklarını sandılar. Kendi sosyal grupları 
dışında kalan işçi, köylü, küçük esnaf gibi 
millet çoğunluğunu görmemezlikleriyle halkı 
uyutmak istediler. 

Bu sözlere kendileride inanmıyordu. Bu 
üç birleşik kat (!) arasındaki çatlaklar ayan 
beyan görülmekteydi. 

İkinci dünya savaşının demokrasi adına 


t o hani .. À : 
kazanılması sonucu olarak bizim üç ayaktan ` ` 


biri topallamağa başladı: Orta çağın toprak 
mülkiyet anlayışı bizde de iflas etmişti. Ar 
tık, baş vurulan oyunlar kurtaramazdı onu. 

Bununla beraber, dökülen göz yaşları et 
kisini gösterdi. Oyalayıcı operasyonlarla has 
tanın ömrü uzatılmak istendi. Şimdilik ölüm 
korkuları içinde sarsak yaşantısını sürdürmek 
tedir. 

ANAYASA'ya aykırı kanunların yürürlük 
te tutulmaşı nasıl zorba bir tasarruf ise, top 
lumun tarihsel gelişmesine karşı koymak da 
o denli zavallı bir çabadır. 

Uzun süredir tarihimizi gölgeleyen kara 
bulutlar arkasındayız. Yıllar, korkulu düşler 


EL DOC DOE Le DOK 


e 
2 


OE 


DOC ED 


(à 


gibi sıralandı. Başarız bir yönetimin ürünleri 
olan iç ve dış baskılar altında soyulan halk 
yığınları bunaldıkca bunaldı. Döktükleri alın 
teri kendilerinin değilmiş gibi kendi istekleri 
ni, kendi çığlıklarını yadırgadılar. 

Yaşamak öyle bir sürükleniştirki, hızına 
ayak uydurabildiğimiz ölçüde çiğnenmekten 
kurtuluruz. Bu yüzden, toplum içinde beliren 
her kımıldanış bize bir sorumluluk yükler. 
Memleketimizin içinde bulunduğu acıklı du 
rumdan bütün vatandaşlar az çok farklarla 
sorumludurlar. 

Beceriksiz politikacıların işlerine ve akıl 
larına geldiği gibi memleket yönetmelerine 
uzaktan baktığımız yeter artık. Halk olarak 
gösterdiğimiz bu ilgisizlikler yüzünden kayıp 
larımız büyük oldu. 
sulandırmak 
için yapılan çağrılar elvermelidir. Her memle 
ketten daha çok alın terine 


Yabancı sermayenin ağzını 


susamış olan 
memleketimiz, yetiştirdiği çocukların emekle 
rini yerli ve yabancı sömürücülere karşı esir 
gemeli ve onları kendi pazarlarında değerlen 
dirmelidir. 

Kurtuluş savaşı destanımızın yaptırılma 
ğa tahammülü yoktur. Neden yurdumuzda iş 
sahaları açarak çağırmıyoruz gidenlerimizi. 
Binbir çilelerle yetiştirdiğimiz kardaşlarımızı 
yurtdaşlarımızı, kurbanlık koyun gibi seçiyor 
mirasyediler gibi harcıyor dış pazarlarda. Sa 
yısı on binleri aşan, dış ülkelerdeki doktorla 
ra, yüz binlere bir doktor düşen toplum sağ 
liğımızın gereği yokmu? 
verildi + ama; 
açtırmadılar bir 


Bizi uyarıcı çok işaretler 
biz göremedik. Gözümüzü 
türlü. 


Bir kaç yıl önceydi. Amerika parlemento 
su, dış memleketlere yardım konusunutartışır 
kən, Amerika Savunma Bakanı, dış memle 
ketlere yardımın çok faydalı olduğunu, örnek 
olarak da, Türkiye’ye dolar vermek suretile 
ucuz asker elde ettiklerini, Amerikan 


ma sınırlarının Kafkaslara kadar 


savun 
uzandığını 
söylemişti. 

Bu sözlerin herhangi bir dostluk anlayışi 
le ilgisi yoktu. Açıkça, sömürge gözüyle ba 
kılmaktaydı Türkiye'ye. Milli gurur ve haysi 
olan 


yetine çok düşkün gençliğin gözünden 


YAŞASIN dLEMekrü2ı 


Anayasa, Babayasa 


58 yaşında hâlâ «devlet benim» deyip meydanı gençle 


re terketmek istemeyen İnönü. Anayasaya aykırı ka 
Mahkemesine dâva açılması söz konu 


nunlar için Anayasa 
su olunca şöyle konuşmuştu: 


—İktidarlar muhalefete 


Sorumlu md. 


TOPLUM 


Alinteri,Göznuru,El emeğinin Savunucusu 


Çarşamba günleri çıkar 


GAZİANTEP Posta Kutusu: 47 


düşünce bir 
Anayasaya aykırılığı tartışılabilecek kanunlar çıkarırlar. Biz 
Hükümet olarak Anayasa Mahkemesine iptal dâvaları 
yacağız. Bu işlerle uğraşacak başka makamlar vardır! 
lOyıl düşük iktidarın rüyalarını kaçırıp onlara uyku u- 
yutmayan, ve en sonunda üçayağa gidenlere taş çıkartacak 
bir politik konuşma örneği. İnönü yuka-ıdaki konuşmayı, 
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Sahibi: Güner SAMLI 

M. Korukluoğlu 
İdare yeri: Eski Gümrük Cad. 
19. Baskı: Desen Matbaası 


TOPLUMUN İÇİNDEN 


ETTE İLİMLE LL MİRE EL TİLLELLKSELİLEMİLİ ELLİ MEYİL MLLLHULİLİL 


HANGİ MÜCADELE İMİŞ 


«Türkiye Komünizmle 
Mücadele Derneği Gaziantep 
Şubesinin başpatronu Dok- 


tor Yaşar Bahadır'ın çarşam 


takım ba günleri keyfi kaçıyor.Dok 
tor Bahadır çarşamba günü 
açmı TOPLUM’u alıp evine veya 


yazıhanesine kapanarak satır 
satır okuyor, İkinci defa oku 
yuşunda bazı yazıların altla 
rını kalemle çiziyor. Elinde 
ki kalem yazıların üstünde 
gidip gelirken kafasının yada 
kellesinin içinden belki mil- 
yon kere «komünist» sözü 
gelip geçiyor. Hemen  kâğı 
da kaleme sarılıp İstanbul'da 
ki akıldanelerine mektup ya 
zıyor. Diyor ki: «Bu haftaki 


Çünkü 


TOPLUM gazetesinde gene 
komünistlik 
ear. Cumhuriyet 
ihbar edin. Edin ki. bu he 
rifler zındana atılabilsin...» 

Doktor Bahadır bu şe 
kilde yazılmış mektuplarıyla 
birlikte TOPLUM'un her sa 
yısından dört adet İstanbul'a 
postalıyor. Okusunlar, Türki 
ye'yi komünistlerin nasıl ka 
rıştırdıklarını görsünler diye? 
söylediklerine 
Gaziantep'te binlerce komü 
nist varmış. Herhalde doğru 
dur! Çünkü 1957 Gaziantep 
olaylarından sonra 
konuşan yarı düşük yarı kal 
kık İçişleri Bakanı Namık Ge 


FAYDASIZ KORKU 


kaçtı bu saldırganlık, nedense. 


1954 veya 57 seçimlerindeydi.ZER 
DALILIK”'da C.H.P.nin seçim 


mitingi var. Kürsüde o devrin muhalefet lide 
ri, Kurtuluş savaşının Garp Cephesi Kuman 
danı, Tarihin Lozan kahramanı, Birinci Cum 
huriyetin 27 yıllık Başbakan ve Cumhur Baş 
kanı, devrimci, reformcu, tecrübeli politika 
cısı, 

Galabalık. Galabalık. İğne atsan yere 
düşmez.İlgi ile dinlenen konu şu:Türk veAme 
rikan Hükümetlerinin aralarında yaptığı an 
laşmanın halktan saklanan iki maddesi var 
mış: Memleketimizde suç işleyen Amerikalıla 
rın, Amerikan mahkemelerinde yargılanması 
ve Türkiye de yabancılara toprak mülkiyeti 
hakkının tanınması. 


O devrin muhalefet lideri ve bu günün 
Başbakan'ı diyordu ki «Biz İstiklal Savaşını 
iki safhada kazandık. Zaferin birinci safhası 
Yunanlıların İzmirde denize dökülmesile, İ- 
kinci safhası da Kapitülasyonların tasfiyesile 
tamamlandı. Türkiye de yabancılara toprak 
satın almak hakkı tanımak, Kapitülasyonlar 
dan daha korkunçtur» 


Çok şükür bu gün açık rejim yönetimin 
de bulunuyoruz. Başımızda dünün yiğit mu 
halefet lideri, İkinci Cümhuriyetin devrimci 
reformcu ve rötuşcu başbakanı. Ama, bu ko 
uudaki endişelerinin öğrenmek 
sayın Başbakanımızın 
müjdelerini beklemekteyiz. 


giderildiğini 
için dört yıldanberi 


a bu perişanlıklarımızın baş 50 
rumlusu bir avuç çıkarcı elinde oyuncak 
veya onların temsilcisi olan politikacıların 
yanı başında bizler de varız. 

Emekçi halk yığınları olarak, sosyal ya 
ralarımızı kendimiz sarmamız gerektiğine i- 


nanmak günleri geleli çok oldu. 
Bu memleketin yüksek menfaatlarının 


susmakta değil, gördüğümüz kötü yönetime 
karşı direnmekte olduğuna inanmalıyız. 
Yıllar yılı yeter sustu halk yığınları.Hem 


biraz olsun, dinle 


A 


suçlu hem güçlü olanlar, 
mesini de öğrenmelidir. 


MÜKERREM ATAÇ 


dik, DP'ye isyan -bayrağı a- 
çan binlerce Gaziantep'liyi 
komünist olmakla suçlandır 
mişti. 1957'de komünistlerin 
sayısı 5 bin ise şimdi 10 bin 
olmuştur, bu hesaba göre. 

Neyse efendim, bu saç 
maları bir yana itelim. Dok 
tor Bahadır beyimize döne 
lim... «Komünizmle Mücade 
le Derneği»nin başpatronu 
Bahadır'ın neyin mücadelesi 
ni yaptığını geçen gün bir 
okurumuz benden sordu. De 
di ki: 

—Kardeşim ne desek 
komünistlik oluyor. Şaşırdık 
kaldık. Bu adamlar acaba ay 
nanın karşısına geçtikleri za 
man ellerini uzatıp (komü 


propagandası 
Savcılığına 


göre 


Mecliste 
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OLAY YORUM OLAY YORUM OLAY YORUM OLAY YORUM 


Emekçi kavgası! 
bir ay kadar 


Bera 
önce Gaziantep'te 
yeni bir sendika kuruldu. 
Adı şöyle: Türk ve BatıMu 
sikisi Mensupları Sendikası. 
Sendikanın amacı, bar 
ve pavyon gibi eğlence yer 
lerinde çalışan çalgıcılar 
la kadınları ayrı bir sendi 
kada biraraya getirmek... 


Ama şimdiye kadar mey- 
danı boş bulanOLEYİS ad 
ındaki, kendi kendilerinin 
ne olduklarını bilmeyen 
dört - beş kişinin oyunca- 
ğı durumundaki Sendika, 
bu yeni kuruluşla mücade 
leye girmiştir. Yeni Sen- 
dikayla OLEYİS'in çatış- 
ma durumuna gelmesinin 
başlıca sebebi menfaat 
kavgasıdır. OLEYİS'ciler, 


TOPLUM’ un anketi man 


Sosyalizm ve komünizm denince, 


ne anlıyorsunuz? 


Sosyalizm ve komünizm, son dört yıldır gazete ve der 
gilerde tartışılmakta; bâzı yazarlar sosyalizmin komünistlik 


olduğunu söylemektedirler. 


Gerçekte ise, sosyalizm başka, 


komünistlik başkadır. 


Bu düşünceden yürüyerek gazeteniz, avukat, doktor, mimar, 
eczacı, öğretmen, gazeteci, matbaacı, sendikacı ve öğrencile 


re iki sual sordu: 


I—Sosyalizm denince ne anlıyorsunuz? 
2—Komünizm denince ne anlıyorsunuz? 


2 


AHMET 


AGKETİ YAPAN: 
SOBACI 


ORHAN BARLAS (avukat) - Toplumculuk akımı 
çağdan çağa, düşünürden düşünüre çok değişik biçim 
ler aldığı için sorunuzu. biranketin sınırlı ölçüleri için 


de karşılamak güç olacak. Amaç komünizm-sosyalizm 
karıştırmasını aydınlatmak ise bir şeyler söylemeye ça 
balayalım. Bu iki akım arasındaki en kalın, en belirli 
ayrım Şöyle: Sosyalistler toplumcu düzene halk oyu ile 


parlemento'dan varmak isterler,..Komünistler ise ihtilal! 
-işçi sınıfı diktatoryası-toplumcu düzen-devleti ortada. 
kaldıracak komünist düzen asamalarını şart görürler. 
Yakın geçmişte bir de siyasal ayrım vardı. Komunist 
ler Sovyetleri tek önder saydıkları için her konuda on 
ların ağzına bakar, onların sözlerini söylerlerdi. Sosya 
listler daha bağımsızdılar. Sovyet-Kızıl Çin anlaşmazlı 
ğından sonra bu ölçü tabii değersiz kaldı. 

Bizde durum nasıl? Bu konular «tehlikeli» «yasak 
bölge» olmaktan yeni yeni çıkmaya başladılar. Şimdi 
bile nerdeyse ona buna «sosyalist-komünist demenin» 
mahalle kahve sövmesinden farkı yok. Sonra yasaları 
mızdaki çok dar, çok belirsiz kısıtlamalarda bu duru 
mu daha ağırlaştırıyor. Toplumculuğun en kaba ayırı 
mı olarak bu gün bizde kimler«kavramsal toplumcu»? 
kimler «bilimsel toplumcu»? Buncasını bile iyice bile- 


miyoruz. 


REMZİ ÖCALKARDEŞ (Avakat) - Sorunuz Sosya- 
lizm ve Komünizmin bir kıyaslaması haline yöneliyor. 
Bir bakıma birbirinin aynı olduğu iddia edilen bir ba 
kıma da biribirine düşman sayılan bu iki sosyal dü 
şünce düzeni bilhassa bizim yurdumuz için önemlidir. 

Komünizmin kanun dışı sayılacak kadar, adeta 
bir taün telâkki edilişine mukabil Sosyalizm Anayasa 


mıza rahatlıkla yerleşme 


imkânları 


` Sosyal düzende emeğiyle geçinenlere geniş imkân 
lar vaadeden Anayasamız sosyalizmi benimsemiştir. 

«Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir.» sözü bal gi 

bi sosyalizmdir. Çalışmama hakkı diye bir hürriyet 


yoktur. 


«Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir.» Üste 
lik bunu devlet ödevlerinden biri sayarsa bundan ala 


sosyalizm mi olur? 


lizmin de istediği budur zaten. 


Bu iki cereyanın belki sonunda bir noktada 
leştiği söylenir ama komünizmin metodları daha 


bir 


sert 


ve yıkıcı olması bakımından aradaki ayrılık azımsana 


maz. 


Gönül isterki yurdumuz kan dökücü metodlar ye 
rine akıl yolundan yürüyerek sosyal müesseseleri ken 


dine mal etsin. 


(DEVAM EDECEK) 


bulmuştur. 
Bizde bu prensipler kan dökülmeden oldu. Sosya 


Genel Merkez idarecileri gi 
bi emekçi kişiliğinden ve 
emekçi hayatından uzak- 
laşmış; türlü çeşit işlere 
gire çıka başkalaşmışlardır. 
OLEYİS’in Genel Merkez 
idarecileri ile Gaziantep 
Şubesini ellerinde tutan 
bir kaç kişi, emekçi hal- 
kın kurtuluşunun hangi 
şartlara bağlı bulunduğu- 
nu bilmemektedir. Üstelik, 
patronlarla işbirliği yapa 
rak işçi haklarını köstek- 
lemekte, işçi haklarının 
karşısına dikilmektedirler. 
Onun için.de bu sendika- 
nın adı SARI SENDİKA 
olmuştur. Sarı o sendika 
demek, işçi haklarını pat, 


rona, çıkarcı zümreye sat- - 


an sendika demektir. Türk 
ve Batı Musikisi Mensup- 
ları Sendikasına gelince, 
bu yeni sendikayı kuranla 
rın içinde gerçekten bilgi 
li, dürüst kişiler vardır. 
Emekten, halktan ve hak- 
tan yana sendikacılar var- 


dır. 
KAVGANIN NEDENİ 


Qen sendika OLE- 
YİS, bar ve pavyon 
larda çalışan sahne men- 
supları arasında ikilik ya- 
ratmak amacıyla çeşitli 
yollara başvurmaktadır. 
Bâzı yetkili idarecilerden 
de destek ve kuvvet alan 
OLEYİS, yeni Sendikanın 
üye kaydetme hakkının 
bulunmadığını, bar ve 
pavyonlarda çalışan herke 
sin OLEYİS'ten başka bir 
sendikaya giremiyeceği id 
diasını yaymaktadır. Oysa 
gerçek bunun aksidir. Son 
çıkan İşkolları Yönetme- 
liğine göre garsonların ve 
diğer ayak işleri gören 
işçilerin ayrı bir sendikada 
çalgıcılarla kadınların da 
diğer bir sendikada birleş 
meleri gerekmektedir. O- 
nun için OLEYİS'in iddia 
sı yersizdir. Ard niyet taşı 
maktadır. Sonra şimdiye 
kadar OLEYİS sendikası 
nın üyelerine «peh» dene- 
cek bir menfaat sağlıyama 


mış olması da, Türk ve Ba 
tı Musikisi Mensupları Sen 
dikası'nın yaşamasnı gerek 
li kılmaktadır. 

İki sendika arasındaki 
hafta 
Bölge Çalışma Müdürlüğü 
ne bir yazı ile bildirilmiş 


bu çekişme içinde 


tir. 


Desen Matbaası 
Renkli ve Renksiz 
Bilumum İşleriniz için 


Karatarla Yeniçeri sokak 
No. 29 GAZİANTEP 


: -BU HAFTALIK 
Kara Topraklar 


Kızgın şark güneşi yakmış yüzlerini, vücutlarını kara 
kapkara topraklar gibi. Eller, ayaklar, dudaklar çatlamış o 
susuz çatlak topraklar gibi. Kaderleri yine o kara toprak 
lar. Kendileri bile bu kara toprağın bir parçası, fakat bir 
kara toprak onların parçası değil. 

Yüzyıllar evvel aynı topraklar üzerinde Babiller, Asur 
lar, hüküm sürmüş, mes'ut yaşamışlar. Çünkü yukarı Meza 
potamyanın toprakları bunlar. 

O zamandan şimdiye kadar yüzyıllar geçmiş. Fakat çok 
bir şey değişmemiş. Toprak aynı todrak, karasaban yine ay 
nı. Yalnız bu diyarda Zulümkâr «DEVLER» peyda olmuş, 
topraklara sahip, köylülere efendi olmuş. 

Şark güneşi yakıyor. Köylüler, Kadınlar, Çocuklar kara 
topraklar üzerinde senenin 12 ayı çalışiyor. Hasat zamanı 
yine o «DEVLER» yetişiyor, mahsulü kaldırıyor. Bu mahsul 
leri kanı ile sulayan köylü, midesine indirmek değil, yal 
niz gözü görmekle kalıyor. 

Sonra açlık ve hüzün takip ediyor gün günü. Yatakta 
hasta kadın, çırıl çıplak yavrular «NON» der başka bir 
şey bilmezler zaten. Vücutları kurumuş, hayalet gibi olmuş 
köylüler bu sese dayanamaz burkulur içleri, Başlar döner 
arkaya, iki berrak, ama çok berrak göz yaşı dükülür yine 
o kara topraklara. 


RAHMİ KONCA 


BU KADAR 
EDA EDA YE Le DOC Le Doe DOC DO 


Tanrısal çağrı 


Gel gel böylece bitsin yoksulluğumuz 
Sen bir yaratıksın ışıksın evsin 


GDO DOC» 


Bunca yıl beklediğimiz tanrıya inat 


- Gel gerçek doğa sensin . 


Yetimlerin sevimli babası 


Kızların özlediği koca 


MEL YO Ge DOE Doe . 


Oruspulara cömert kişi 


Gel gel toplumun sahibi. 


HÜSEYİN ARUK 
EDE ED E O ER DYO EL DOE DOE DO 


İMRENAL 
Kasketleri ve okul şapkaları 


Siparişler zamanında teslim edilir 
ŞIH MÜSLÜM BABACAN Uzun Çarşı NİZİP 


EDE D 
DAK DOE DO 


KUTEN 


tabelâ atölyesi 


BÜYÜK PASAJ'da 


GENUP'TA en çok rakı içilir 
denilirse de, biraz durunuz! 


Çünkü CENUP 


ŞARAPLARI MEVCUTTUR 
TIf: 2614 


BURÇ şarapları 


Gaziantep 


A çocuk... diyorlar 
yor, diyorum. 

—A çocuk... diyorlar, dünyanın her tarafında tica 
retle uğraşanlar devletten vergi kaçırırlar; dış banka- 
larda para biriktirip yaz aylarında yerler! 

x% 

—Bu ülkede bir yıl içinde meydana gelen 54 mil- 
yar liralık ulusal. gelirin 5 milyar 400 milyonunu sade- 
ce 5 bin milyoner cebine indiriyor diyorum. 

—A çocuk... diyorlar, dünyanın her tarafında bu iş 
böyledir. Ulusal gelir kazanına 


çorba benzediğinden 


‘herkes kepçesini bu kazana daldırır; kimi bir, kimi de 


yüz alır! 
mar 

—Bu ülkede alınteri, göznuru, el emeği ile yaşıyan 
milyonlarca yurttaş mağara kovuklarında ana-baba-ba 
cı-gardaş koyun koyuna yatıyorlar. Bu aileden doğan 
çocuklar ya hırsız, ya cinsi sapık oluyorlar, diyorum. 
o —A çocuk... diyorlar, dünyanın her tarafında mil- 
yonlarca aç vardır. Bunların dördü beşi değil, onu on- 
beşi yüznumara kadar yerde üst üste yatarlar. 
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—Bu ülkede bir kısım idareciler vergi hırsızlarıy- 
la dizdize verip çatlayıncaya kadar eğleniyorlar. Sonra 
da hırsızlıkları önlemek için tedbir almağa kalkıyorlar. 
Acep nedendir? diyoram. 

—A çocuk... diyorlar, dünyanın her tarafında bu 
böyledir. İdareciler sağ gösterip sol, sol gösterip sağ 
vurmakta pek ustadırlar. Eğer idareciler vergi hırsızla 
rıyla dizdize eğleniyorlarsa, bunun nedeni (idarecilerin 
de hırsız oldukları değil, hırsızların nasıl çalıştıklarını 
daha iyi anlamak istemeleridir! 


* 
k k 


—Bu ülkede özendiğimiz Avrupa devletlerinde yüz 
yıldan peri okunan bilim eserlerinin satışı yasaktır. 
Böyle kitapları evinde bulunduranlar komünist diye 
zındana tıkılırlar, diyorum. 

—A çocuk... diyorlar, dünyanın her tarafında ya- 
sak kitap vardır. İdareciler ulusun her alanda rahat 
etmesi için bilim eserleriyle kafaların şişmesine engel ol 


“urlar. Yürekleri yufka yufka olduğu için ulusun cennet 


cehennem masallarıyla uyumasını daha doğru bulurlar. 
.* 

—Bu ülkede dış politika konularına Başbakanla Ko 
mutanlardan başka kimse dokunamaz. Ulusun görevi öl 
denilen yerde ölmek, kalk denilen yerde çivilenmektir. 
Oysa, bu köleler için böyledir. Demokrasilerde her kişi 
nin her konuda düşündüğünü söylemesi haktır, diyorum. 

—A çocuk... diyorlar, dünyanın her tarafında : dış 
politika konularıyla yalnız idareciler ilgii enir. Ulusun böy 
le gevezeliklerle zaman öldürülmesi yazıktır. Büyükler 
herşeyi küçüklerden iyi bilirler! 

z “4 

Pekiy, anlaşıldı! «Başı içeride, kökü dışarıda» de- 
nince ne anlaşılmalıdır, diyorum. Hep bir ağızdan ce- 
vap veriyorlar: KE 

— Havuç! 

—Havuç mu? Ne demek o? 

o —Ne olacak işte, havuç demek, kazıklı demokrasi- 
nin kibarcasıdır, diyorlar. NEA 

Meğer ne çok kazık yiyormuşuz da haberimiz yokmuş 
dostlar... 


Anayasa, Babayasa 
ikinci Kovalisyon kurulurken yapmıştı ve kendisiyle birlik 
te, demokrasi mücadelesi yaptıklarını sanan gazetecilerin, 


yazarların apışıp kalmalarıda sebep olmuştu. 
Bugün tam 89 kanun, Anayasaya aykırıdır diye Anaya 


saya Mahkemesine verilmiştir. Bunların en önemlisi Ceza 
Kanununun 14l ve. 142 inci maddelerididir. Bu maddeler 
sözüm ona komünizmi ve faşizmi önlemek için konulmuş 
tur. Ama içinde yaşadığımız günlerde faşistlik belirtileri yı 


ğınladır. İdareciler, kendi inançlarının tersini söyliyen ya. 


zarların can düşmanıdırlar. Öyle yazarları zındana kapamak 


için ellerinden geleni yapmaktadırlar. pi 
İnönü de Ankara'da «demokrasi»,, «açık rejim». , şarkı 


larıyla harkesi uyutma hesaplarına dalmıştır. Her şey düze 
lecek demektedir. Fakat Babayasa'nın Anayasa'ya tecavüz 
üstüne tecavüzde bulunmasına göz yummaktadır. 


dünyadan ayırmak, eğitimi 


sada odur. 


yamyam bile var. 


bir İmam Hatip Okulu 


Hangi mücadele imiş 
Başı 2 de 
nist) diye mi bağırıyorlar? 

Okurumuza şu cevabı 
verdik: 

—Komünizmle mücadele 
edenler (!) kendi ölüm karar 
larını imzalıyorlar. Komün- 
izmle mücadele özel araba- 
ya kurularak, lüks apartman 
katlarında yaşıyarak, hergün 
et yiyerek, eğlenceden eğlen 
ceye koşarak yapılmaz. Komü 
nizmle mücadele etmek için 
aç milyonların derdine: çare 
bulmak gerekir. Veremden ci 
gerini kusan vatandaşa 
cak hastane 


yata 
göstermelidir. 
Geneleve düşan gencecik 
kızları kurtaracak imkânlar 
yaratmalıdır? 

Ve, ve, ve efendim bun 
lardan önce doktorluğu para 


sız yapmalıdır. . Hastaneler 
bedava olmalıdır. «Komünizm 


le Mücadele» diye hasta ve 
yoksul vatandaşları ördek gi 
bi yolan Yaşar Bahadır komü 
nizmi önleyici değil, komü 
nizmi davet edici bir yol- 
dadır.Evet okurumuza bunları 
söyledik işte... 


İşte böyle olmalı ki 
Başı 1 de 


zannı epey kuvvetlendi ve 
namuslu yargıçlar hepsini de 
zevkif ettiler. 

Olay iyice soruşturulur 
ve didik didik edilirse, bu 
azgın şebekenin arkasındaki 
destekçiler de muhakkak or 
taya çıkacaktır. Şimdi idare 
cilere düşen bu "soruşturma 
yı kimseden çekinmeden. s9 
nuna kadar götürmektir; .Bun 
dan sonra da diğer kaçakçı 
lık şebekelerine el atıp, asıl 


vatan hainlerinin hesaplarını 
görmelidirler. o, 
Namuslu, dürüst idare 
ciler, ancak böyle, olaylarda 
değerlerini ortaya koyarlar. 
Hadi görelim hepinizi,.. bu 
iş şerfli bir iştir. 
SU İSLETMESİ * 
kısmının henüz dürduğu 
görülmüştür. Sorguya çeki 


“len işçi, «Şefim bana bun 


ları evine götür koy dedi. 
‘Ben de getirdim. Başka bir. 
bildiğim yok» demiştir. 


Batı dünyası demek, en 


temeli üzerine dayamak, aklın egemenliği 
altına girmek demektir. Kapitalist olsa da 
odur, sosyalist olsa da odur, komünist ol 


Bir millet çocuklarının dörtte üçü ha 
fiz okullarında beyin çürüyüşüne 
tan sonra liberal olsa da geridir, sosyalist 
ve komünist olsa da! Afrika'da 


Geçenlerde bizim Anadolu yakasında 
trka basa dolu bir camide otuz yaşlarında 
diplomalısı 
vaazediyordu: «—Bir tanıdığım doçent ba 
na geldi, yarın ameliyatlık iki hastam var. 
Hayatları tehlikede.Ameliyat etsem Cuma 
namazına gelemiyeceğim, Gelsem ameliyat 


¿nı Jonhson ailesinin 


: D i y or i a r k i edemiyeceğim, ne 


Dedim Ki sen namaza gel, Tanrı senin bu 
faziletini görünce hastalarını iyi eder. Ey 
cemaat yalnız kendisi değil, 
de Cuma namazına geldiler. 
döndüklerinde hastaları mintarafillah ayak 


başta dini 
müsbet ilimler 


ta idi!» 


Vaiz elbette yalan söylüyordu. 
koca cemaatten hiç kimse yuuh çekmiyor 
du. Okul da, yabancı 
bozduğu yalanını ortaya atanların 

Batı medeniyet dünyası 
boydan boya içinde -çalkalandığı bu kapka 
ra karanlıktan, tam bin yıl boğuşarak,biz İs 
tanbul'a geldiğimiz devirlerde: kurtulmuş 


uğradık 


komünist 


şöyle tur. 


BARIŞSEVER 
nedy (Goldwater delisi 
Kennedy için Moskova'nın 


ajanı demektedir) iki yıl 
önce solcu yazarlarla yap 
tığı bir toplantıda şöyle 
konuşmuştu: 


«Amerika'da her ak 
şam 17 milyon vatandaş 
yatağa aç girmektedir.» 

Pekiy, 17 milyon emek 
çisinin her akşam yatağa 
aç karınla girdiği Amerika 
nın şimdiki Başkanı John- 
son: âilesinin serveti ne ka 
dar dersiniz? 

17 milyon emekçisinin 
her akşam aç acına yatağa 
yattığı Amerika'nın Başka 
özel 
serveti 3 milyon 484 bin 


. 98 dolardır. Yani Türk pa 
' rasıyla 


3 buçuk milyar, 


evet 3 buçuk milyar lira 


dır. 


KONGO 
MUMBA, Kongo'nun kurtu- 
luşu için başını ortaya koy 
muş, fakat üç yıl önce kira 
lık kaatiller tarafından par 
ça parça edilmişti. LUMUM 
BA'nın öldürülmesini 
lıyanlar başta Belçika 
meti ile Kongo'nun şimdiki 
Cumhurbaşkanı Kasavubu ve 
Başbakan Çombe idi. Kasavu 
bu ve Çombe Amerikan do 
larlarıyla satın alınmış azılı 
birer gericidirler. 

Bugünlerde gazetelerde 
Kongo.ile ilgili olarak çıkan 
haberlerde bizi sevindiren 
taraf, yurtsever : LUMUMBA 
nın dâvasını. yürüten onbin 
lerce Kongo'lunun «hainlerle 
Kıyasıya: mücadele :“etmeleri 
dir. Gazetelerin utanmadan 
«asi»ler 'diye (adlandırdığı 
LUMUMBA taraftarlarıyla 
Çombe'nin kiralık kaatilleri 
bu- satırların yazıldığı 'ana 
kadar kozlarını henüz payla 
şamamışlardır. 

` Şimdi Kongo'da haktan, 
adaletten, hürriyetten ve 
halktan yana olanlar LUMUM 
BA taraftarlarını, sömürücü 
ler ve sömürücü uşakları da 
Çombe'yi desteklemektedir 
ler. Zafer eninde sonunda 
«asi» diye tanıtılanlarındır. 


hazır 
Hükü 


Yok liberal sistemmiş, yok sosyalistlik 
yok komünistlikmiş, bu kafa ile bu gidiş 
le bu tutumla sana ne? Senin neyine ge 
rek tartışması?. 


dersiniz diye sordu. 


profesörleri 
hastahaneye 


Fakat 


karekter 
okulu! 
Türkiye'nin 


okulların 


FALİH RIFKI ATAY 
Devlet hastahanesi 


dan çeşitli yollarla baskı ya 
pıldığını; partiye iftiralar a- 
tıldığını: ama bunların hepsi 
nin boş ve etkisiz kalacağını 
emekçilerin hak- bildikleri 
yolda yürümeğe devam ede 
ceklerini söylemiştir. Top 
sözlerine devamla, «Artık 
uyandık. Ağa'ya, bey'e oy 
vermiyeceğiz. (Meclis'e biz 
gidip, kendi, dertlerimizi ge 
ne biz halledeceğiz. Bundan 
başka çıkar yol görmüyoruz. 
Bu parti ekmeği ile yaşıyan 
milyonların partişidir. Bura 
da ağa'lık yoktur. Hırsızlık, 
soygun yoktur»eemiştir. 
Doktor Saib Atay 

tarla kesilen konuşmasına, 
1946'da seçim usülünü getir 
diler. İki parti kuruldu. Mut 
lu azınlık bu partilerin idare 


mevkilerini paylaştı. Başla 
dılar halkı iki düşman kam 


pa ayırmaya. Bunun adına de 
mokrasi dediler.» diyerek 
başlamıştır. Atay devamla 
şunları söylemiştir; 

«Hayır arkadaşlar böy- 


le demokrasi olmaz. Meclis 
*te bir tek emekçinin bul- 


alkış 


unmadığı bir ülkenin idare 
şekline demokrasi denmez. 
Buna aile, zümre egemenliği 
denir. Bugün Meclis ağalar 
la doludur. Böyle bir Mec- 


lis'ten halktan yana kanun 
lar, kararlar çıkamaz. Halk 
tan yana kanunların çıka- 
bilmesi için işçinin, köylü 
nün, esnafın, memurun Mec 
lis’e girmesi şarttır. Türki 
ye'de 3 milyar lira vergi 
kaçakçılığı var, diyorlar. 
Niye tedbirini alıp bu ka- 
çakçılığı önlemezler? Önle- 
mezler, çünkü vergi hırsız 
ları kendi elleriyle kendi- 
lerini mahküm' edemezler. 
Bu imkânsızdır.» 

«Yavuzelinde bir. tek 
döktor yök. Apandisitten 
bir yurttaşın bağıra bağıra 
ölmesi işten bile değildir. 
Biz doktorluk devletleştiril 
sin dedik. Buna en başta 
doktorlar karşı koydular. 
Biliyorsunuz, Devlet hasta 
dok- 


torların çoğu para almadan 


neleri var. Buradaki 


hastanın yarasına bıçak at 
mazlar.» 


